
Van Walleghem Achiel 

Pittem, 18 december 1979 - Pittem, 21 november 1955  

Levensbeschrijving  

28/05/1904: priesterwijding  te Brugge  

coadjutor te Geluveld, Dikkebus, Keiem, Oostnieuwkerke, Reningelst en Menen. 1904 – 1913 

lange ziekte (aandoeningen aan de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel opgelopen bij de hulp van een 

turberculosepatiënt) tussen 1908 en 1911. 

Onderpastoor parochie Onze-Lieve-Vrouw, Oudenburg. 23 mei 1913 - 23 september 1913 

deservitor Parochie Sint-Jan Baptiste, Dikkebus. 23 september 1913 - 23 maart 1919  

verbleef in de Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 16 juni 1916 - 18 april 1918  

EH Vanwalleghem Achille was pastoor van Dikkebus. Tijdens de eerste 1ste WO logeerde hij bij EH 

Dermaut Achille in de kapelanie van Reningelst nadat de oorlog ’s druk in Dikkebus te hoog was. 

Hij probeerde wel nog iedere dag naar zijn parochianen in Dikkebus te gaan. Hij was de auteur 

van de oorlogsdagboeken 1914-1918. Alle gebeurtenissen tijdens de verschrikkelijk oorlog 

werden door hem zorgvuldig genoteerd. Op 18 april 1918 hij in ballingschap vertrokken en 

beleefde het einde van WOI als almoezenier van de Belgische vluchtelingen in het Normandische 

dorpje Cagny (bij Caen). Hij keerde terug naar Dikkebus in mei 1919 waar hij hielp met de 

werderopbouw. 

pastoor Parochie OLV Hemelvaart, Wulveringem. 29 juni 1928 - 16 augustus 1935 

pastoor Parochie Sint-Cornelius, Aalbeke. 16 augustus 1935 - 12 juli 1947 Hij neemt ontslag op 12 juli 1947 

en verblijft verder te Pittem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© In Flanders Fields Museum 

 



 

                    © In Flanders Fields Museum                                      © In Flanders Fields Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                 © In Flanders Fields Museum 


