Nauwynck Remigius Constantinus Maria Joseph

Torhout, 16 april 1867 - Tielt, 26 mei 1940

Levensbeschrijving

11/06/1892: priester gewijd

coadjutor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Meetkerke. 13 december 1892 - 8 mei 1893

coadjutor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 8 mei 1893 - 17 juli 1893

coadjutor Parochie Sint-Jan-Baptist, Oudekapelle. 17 juli 1893 - 14 november 1893

coadjutor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Pittem. 14 november 1893 - 19 januari 1898
onderpastoor Parochie Sint-Salvator, Harelbeke. 19 januari 1898 - 13 september 1919

pastoor Parochie N.-D. de I'Assomption, Houthem (Komen). 13 september 1919 - 26 januari 1923

pastoor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Tielt. 26 januari 1923 - 26 mei 1940

+ BID VOOR DE ZIEL
VAN EERWEERDE HEER

REMI NAUWYNCK

geboren te Torhout den 17 April 1867

tot priester gewijd den 11 Juni 1892 te Brugge;
achtereenvolgend benoemd :

tot Coadjutor van Meetkerke, Pittem (1894-1898)

tot Onderpastoor te Harelbeke (1898-1919)

tot Pastoor te Houtem (leper) (1919-1923)

tot Pastoor op O. L. Vr. Par. te Tielt (1923).

schielijk en onverwachts overleden te Tielt onder het
bombardement van 27 Mei 1940.

e rechtveerdige, al wierd hij door de dood verrast voor
D den tijd, zal toch rust en verkwikking genieten.

(Wijsheid IV)

ij weet, o Heer, hoe ik den luister van uw huis bemind
G heb! De dierbare overledene bouwde in zijn priester-
lijke loopbaan twee nieuwe kerken, de eerste te Houtem na
den oorlog, de tweede te Tielt op O. L. Vr. parochie. Hij
mag fier zijn over zijn werk.

Hij was een Priester naar Gods welbehagen... Al wel
doen heeft hij zijne levensbaan doorloopen (Act. Ap.
10-38) en zijn kudde in de rechtzinnigheid zijns herten
geweid (Ps. 77-72.) — Hij heeft zich alles voor allen ge-
maakt, om ze allen zalig te maken. (I Cor. 9-22)

Hij was eenvoudig, oprecht, godvreezend en vijand van
het kwaad. (Job I) Hij was vreedzaam met dezen
zelfs die den vrede haten. (Ps. 119-7) Hij zorgde dat alles
in orde geschieden zou en heeft veel gearbeid in den Heer
(H. Paul.). Denkt op uwe oversten die u het woord Gods
verkondigd hebben... en volgt hun geloof na. (Heb. 137)

Mijn zeer beminde Zuster, ik dank u voor uw goede zor-
gen, bid voor mij en tot wederziens in den Hemel.

Mijn lieve Parochianen, weest volmaakt, zoekt malkander
op tot het goed, zijt eens van hart en geest, leeft in vrede
en de God van vrede zal met u zijn. (2 Cor. XIII)
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