Declercq Frederijk

Beveren-Roeselare, 16 oktober 1818 - Oostkerke,28 maart 1888

Levensbeschrijving

03/03/1849: priester gewijd te Brugge

Hulppriester Parochie Sint-Laurentius , Steenkerke. 19 maart 1849 - 23 december 1849
Hulppriester Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 23 december 1849 - 6 juni 1850
onderpastoor Parochie Sint-Niklaas, Oostduinkerke. 6 juni 1850 - 12 september 1851
pastoor Parochie Sint-Dionysius, Moerkerke. 12 september 1851 - 22 januari 1868

pastoor Parochie Sint-Quintinus, Oostkerke (Brugge). 22 januari 1868 - 28 maart 1888

Zalig zijn zij, die hen onder Maria’s bescherming
stellen, want zij zullen niet vreezen bij het naderen der
dood, (H. Petrus Damianus.)

Zalig zijn ze die vrede stichten, want zij zullen kinde-
ren Gods genoemd worden. (Matth. V, 9.)

X
TER ZALIGER GEDACHTENIS
vanden Eerweerden Heer

FREDERIJK DECLERCQ

Zoon van Joannes-Romanus (1772+1855,) en van
Maria-Ccecilia De Gryse (1785-1-1869),

geboren te Beveren-byj - Rousselare den 16 October 1818;
Priester gewijd te Brugge, 3 Maart 1849 ; Hulp-
Briester tot Steenkerke, Maart 1849 ; Hulppriester tot
Rening helst, December 1849 ; Eerste Onderpastor van
Qostduynkerke, Mei 1850 ; Onderpastor tot Moerker ke,
September 1851 ; Pastor tot Qostherke bij-Brugge,
Fanuari 1868 ; aldaar godvruchtiglik in den Heere
overleden, den 28 Maart, en begraven op Tweede-
Paaschdag, 2 April 1888.

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God en
week af van het kwaad. (08, 7, 1.)
‘Hij was een priester naar Gods welbehagen; al weldoen
heeft hij zijne levensbaan doorloopen... En zijne schapen
in de eenvoudigheid zijns herten geweid.
s Act. Ap. X. — Ps. 77.
Deze die er velen in deugd enrechtveerdigheid onder-
wezen hebben, zullen blinken lijk sterren door alle
eeuwen der eeuwen. (Dan. XI1, 3.)
Beminde Parochianen: De zaligheid der ziel is de
belangrijkste zaak die altijd den mensch het meest moet
bekommeren. (Kard. Pecci.) Daarom, ziet hoe ik niet
aleen voor mij gearbeid heb, maar ook voor allen die de
waarheid zoeken, (Eccli. XXIV, 47.) Weest dan uwe
oversten indachtig die tot u het woord Gods gesproken
hebben; beschouwt het einde van hunnen wandel en
volgt hun geloof na. (Hebr. X111, 7.)
Bidt voor zijne ziele: Akten van Geloof, Hoop, en
Liefde. (7 jaren en 7 quadragenen aflaat.)
Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dagen aflaat.)
Zoet Hertvan Maria,wees mijne zaligheid. 3o0d. afl.

Brugge, dmk A. Van Mullem,




Overlijdensacte getekend op 28 maart 1888 te Ooskerke



