
Spilliaert Joannes Bertinus 

Poperinge, 18 november 1787 -  Zuidschote, 4 oktober 1850 

Levensbeschrijving 

22/05/1811: priesterwijding 

kapelaan Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 11 juni 1811 - 6 december 1824 

pastoor Parochie Sint-Lenaartskerk, Zuidschote. 6 december 1824 - 4 oktober 1850 

in zijn huis overleden 

Notitie uit het “Memorial van Reningelst” door koster P.L. Cuvelier 

Den 11 juni 1811 is onsen nieuwen cappellaen M. Bertinus Spilliaert geboren te Poperinge, 

ter elde van 23 ½ jaeren, comende versch van’t semenarien naer de parochie gekomen, Den 

13 dito, sacraments-dag, d’eerste misse gezongen. 

Den 20 mei 1812, Jacobus De Keuwer over aerde liggende, was ten 8 uren een zielmisse voor 

hem, den heer pastoor(Schotty) lag met cosyns in handen ende voeten.; M. Spilliaert onsen 

cappellaen moeste dese misse lezen, en was een weinig ziekelick voor deselve, maer beter 

wordende, heeft se begonst, en komende aen de prefatie is soodaenig magteloos geworden 

op handen ende voeten, dat hy de reste van de misse heeft moeten doen, steunende aen 

d’eene cant op den autaer, en aen de rechte zyde van my zeer vast gehouden en hadde veel 

moeyte omse te connen voleynden. Dit scheen te wezen eene zenuwe-ziekte. Ontrent den 

avond hy conde uytgaen, en in den agternoen hy heeft de zynckinge gedaen van dito Jacobus 

De Keuwer 

Den 11 july 1812 is den heer cappellaen Spilliaert in menage getreden, in het verlaeten huys 

van de weduwe Savaete, toebehoorende de weduwe Jacobus De Keuwer, naer eerst gewoont 

te hebben met den heer postor Schottey.  

 

overlijdensacte Spillaert Joannes 



 


