
Ramoen Joannes Jacobus 

Ieper, 1764 - Mesen, 20 september 1825  

Levensbeschrijving 

20/05/1785: priesterwijding  te Ieper 

beneficiarius Parochie Sint-Jacob, Ieper   

kapelaan Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 17 maart 1810 - 5 juni 1811  

onderpastoor Parochie Sint-Niklaas, Mesen. 5 juni 1811 - 25 september 1825  

Overleden in de onderpastorie van Mesen 

Notitie uit het “Memorial van Reningelst” door koster P.L. Cuvelier 

Den 17 maarte 1810 hebben we tydinge ontfangen dat onsen heer cappellaen Joseph Mortaigne 

genaemt was op de cappelle van clercken, en dat mr Jacob Ramoen, woonende tot jpren met de 

weduwe Jan Batiste Maloun zynen opvolger was. 

Den 25 maerte 1810 heeft mr Ramoen hier d’eerste misse gelezen. Desen  heer hadde altyd op het 

comptoir geschreven, maer alsnu om de schaersheyd van priesters, den bischop dwong hem de dienst 

te aenveyrden, den welken hy tegen sin aennam. 47 jaeren oud zinde en noyt geen biechte gehoort te 

hebbende, moeste hy met de veerthien dagen van Paesschen zyn beginsel nemen. Hy nam zynen 

intrede te huyze van Sr. Le Chevalier en niet de woonste van den voorgaenden cappellaen, om welke 

reden men knorde, om dat  het scheen datter in eenen wynckel zo veel vryheyd niet en was al by 

bezondere persoonen. 

Den 5 juny 1813 heeft d’heer Jacobus Ramoen, onzen cappelaen, syne brieven ontfangen om 

de cappelle van Meesen te gaen bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overlijdensacte 20 september 1825 


