
Van Kemmel Petrus Joannes Paulus 

Bailleul (Fr), 25 januari 1728 - Bailleul (Fr), 14 augustus 1793   

Levensbeschrijving 

07/04/1753: priesterwijding te Ieper 

onderpastoor Parochie Sint-Blaas, Berten (Fr). 1761 - 1768 

kapelaan Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 1 juli 1768 - 15 september 1767 

pastoor Parochie Sint-Blaas, Berten (Fr). 15 oktober 1776 - 14 augustus 1793 

 

Notitie uit het “Memorial van Reninghelst” door koster P.L. Cuvelier 

Den 21 juny 1768 is mynheer Van Kemmel als pastor vande parochie Berten t’ huys gehaelt geweest door 14 

waegens, met mynheere De  Coninck, neve van onsen heer pastor, als cappellaen van de selve parochie. 

Den 22 juny 1768 hebben de parochianen van alhier t’ huys gehaelt met thien wagens den heere cappelaen van 

Berten, ook met naeme Van Kemmel, als cappelaen van alhier. 

Den 27 february 1771 hebben de regeerders door eene jnsinuatie de heer cappelaen Van Kemmel afgedanckt, 

en hem verboden eenige diensten te doen voor de selve parochie, zoo dat den volgenden zondag geluyd ende 

geklopt zynde, en geene misse en was, nemaer de heer cappelaen misse dede als ’t hem beliefde aen eenen 

anderen autaer. (Kapelaan Van Kemmel werd in de zitting van de “drie collegien” afgedankt) 

Den 21 february 1776 is van alhier vertrocken naer de pastorye van Berten, fransche dominatie, d’heer ende 

meester Petrus Van Kemmel, alhier cappelaen geweest hebbende den tyd van acht jaren. 

 

 

 

 

uittreksel uit het parochieregister 


